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Tijdens het binnendragen wordt gespeeld:  
‘Jesu, Joy of Man’s Desiring’ van J.S. Bach,

Woord van welkom 

Bemoediging en groet 

De kleinkinderen steken een kaars aan, terwijl we zingen Lied 598   
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
                                    
De kleinkinderen vertellen over opa 

We luisteren naar ‘Als je gaat’ van Flemming  

Soms loopt het even net wat anders
Soms gaat het niet zoals je wil
Soms is het leven een stuk harder
Soms zijn de melodieën stil
Waar ik ook kijk, ik vind jou

Als je gaat, laat me achter
Laat de pijn mij omarmen
En ook al heb ik dan verloren van de tijd
Mijn hart, dat zal voor altijd bij je zijn
Als je gaat, kijk niet om  
 
Soms is mijn hart één grote puinhoop
Soms is mijn hoofd mijn beste vriend
En soms komt een traan als ik naar huis loop
Want dan vraag ik me af of ik jou in m’n armen  
niet langer had verdiend 
Waar ik ook kijk, ik vind jou
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Als je gaat, laat me achter
Laat de pijn mij omarmen
En ook al heb ik dan verloren van de tijd
Mijn hart, dat zal voor altijd bij je zijn
Als je gaat, kijk niet om

En als je gaat, laat me achter
Laat de pijn mij omarmen
En ook al heb ik dan verloren van de tijd
Mijn hart, dat zal voor altijd bij je zijn
Als je gaat, kijk niet om
 
Greet haalt herinneringen op aan haar broer Jaap 

Martine vertelt namens de kinderen over het leven van hun vader  
 
Gerrit draagt als goede vriend een gedicht voor

We luisteren naar ‘Zo zal het zijn’ van Rob de Nijs  

Doof nu het licht en sluit je ogen
En vergeet de strijd
Jouw leven hier is omgevlogen
Maar jouw liefde blijft

Maar waar jij gaat
Zijn zon en maan gelijk
De kleinste bloem
Is daar als de hoogste eik
En alle koningen en kinderen
Zijn daar gelijk

Laat nu die laatste droom maar komen
En wees niet meer bang
Jouw nacht van vrede is gekomen
Na een leven lang
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En waar jij gaat daar is geen haat of pijn
Het heetste vuur
Wordt dat als van een kaars zo klein
Zoals de zon schijnt na de regen
Zo zal het zijn

En waar jij gaat daar is geen haat of pijn
Het heetste vuur
Wordt dat als van een kaars zo klein
Zoals de zon schijnt na de regen
Zo zal het zijn
Zoals de zon schijnt na de regen
Zo zal het zijn

En waar jij gaat daar zullen vriend en vijand
Samen gaan
Wat stof is zal tot stof vergaan
En elke storm komt weer tot rust daar
Zo zal het gaan

En waar jij gaat laat ik mijn hart en ziel
Met jou meegaan
Jouw taak op aarde is voldaan
Zoals je was in alle liefde
Zo zal je gaan
 
Gebed 

Schriftlezing: Hebreeën 10: vers 24  (de trouwtekst van Jaap & Nelleke) 
Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden 
 
Schriftlezing: Matteüs 11: 28 t/m 30 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.  
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.  
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 
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We zingen Lied 601: 1, 2 en 3  
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Overdenking 
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We zingen Lied 657: 1, 2 en 4  
 
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest. 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied ‘Ga maar gerust’: 1 en 2  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Zegen voor de overledene 

Zegen voor ons allemaal 

Vervolg slotlied: vers 3  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Bij het uitdragen luisteren we naar ‘Comptine d’un autre été’  
van Yann Tiersen  




